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Al sinds de tijd van Erasmus maken denkers, weten-
schappers en andere geletterden onderdeel uit van een 
virtuele gemeenschap: de zogenaamde ‘Republiek der 
Letteren’. Waar deze internationale gemeenschap van-
daag de dag bijeen wordt gehouden door het internet, 
vormden in de vroegmoderne periode persoonlijke 
ontmoetingen, correspondenties, universitaire stu-
dies en de publicatie van boeken en artikelen de ‘hard-
ware’ van dit netwerk. In De Republiek der Letteren 
beschrijft Hans Bots de werking van deze ‘republiek’, 
op even erudiete als toegankelijke wijze.

De Republiek der Letteren oversteeg zowel nationale als 
confessionele grenzen. Dit wijdvertakte netwerk van 
onderlinge betrekkingen bracht een groot aantal afzon-
derlijke culturele centra met elkaar in verbinding, maar 
daarin speelden Frankrijk en de Noord-Nederlandse 
Republiek ontegenzeggelijk een vooraanstaande rol.

Hoewel het ideaal van een harmonieuze ‘republiek’ 
meestal een utopie bleek, laat Bots zien hoe de Republiek 
der Letteren aan de basis van de hedendaagse westerse 
academische cultuur staat.

Hans Bots is emeritus hoogleraar aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen. Hij publiceerde over ver-
schillende aspecten van geletterd Europa tijdens de 
zeventiende en achttiende eeuw. Voor Vantilt schreef 
hij eerder:  De heimelijke echtgenote van Lodewijk 
XIV: Madame de Maintenon (1635-1719)
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