Persbericht

Denkbeelden

Walter Benjamin, vertaald door Michel van Nieuwstadt

Op maandag 26 juni verschijnt voor het eerst de vertaling
van Walter Benjamins Denkbeelden. In dit boek laat Ben-
jamin zijn gedachten gaan over de meest diverse onder-
werpen: Napels, Parijs en een bootreis op zee, over eten,

dromen, liefde en reizen. Benjamins literaire, essayistische

en filosofische talent komt hier samen in een reeks won-
derschone passages.

Benjamin laat zich in Denkbeelden kennen als een reizend
observator die het moderne leven nauwkeurig in zich op-
neemt en literair verwerkt. Zo merkt hij over de Italiaanse
gebarentaal op: ‘oren, neus, ogen, borst en schouders zijn
seinhuisjes, waar vingers hun post betrekken.” En over het
effect van hasjiesj: ‘men wordt teergevoelig: vreest dat een
schaduw die op het papier valt, daar schade aan zou kunnen
toebrengen.’

Zijn sensitieve momentopnames verbeelden het Europa van
de late jaren twintig en vroege jaren dertig. Wars van hoog-
dravende systematiek filosofeert Benjamin tussen de regels
door. Zo wordt het vluchtige en voorbijgaande verbonden
met een manier van leven die kenmerkend is voor de moder-
ne stad en wordt de kunst van de roman subtiel verbonden
met de kunst van het koken — want beide vervaardigen iets
‘verteerbaars’.

Dit ogenschijnlijk nonchalante samenkomen van filosofie,
literatuur en verslaggeving maakt Denkbeelden tot
een schatkamer vol indrukken, gedachtes en beelden.

MEER INFO
Voor een recensie-exemplaar, beeldmateriaal of interviewaanvragen
kunt u contact opnemen met:

Kasper Bockweg, promotie@vantilt.nl, 024 - 329 78 63
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ISBN 978 94 6004 320 8 | € 19,95

Verschijnt 26 juni 2017

OVER DE AUTEUR
Walter Benjamin (1892-1940) was een Joods-
Duitse filosoof. Zijn werk werd in de jaren
1960 herontdekt en is nog steeds van grote in-
vloed op de cultuurfilosofie. Eerder verscheen
bij Vantilt: Kinderjaren in Berlijn.

Michel van Nieuwstadt is schrijver, essayist
en vertaler. Hij publiceerde meerdere boeken
en vertaalde eerder Negatieve dialectiek van
Theodor W. Adorno.
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