Persbericht

Het geestelijke in de kunst door Wassily Kandinsky

Vertaling Hans Driessen, nawoord van Marty Bax

In 2017 vieren we niet alleen honderd jaar De Stijl, maar
blikken we ook terug op het ontstaan van de abstracte
kunst. In het kader daarvan verschijnt bij Vantilt één van
deoerteksten van de abstracte kunst in vertaling: Her
geestelijke in de kunstvan Wassily Kandinsky.

Het geestelijke in de kunst (1911) was direct een enorm suc-
ces. Het ‘boekje’, zoals hij het zelf noemde, beleefde maar
liefst drie drukken binnen een jaar. Kandinsky’s verhande-
ling vat samen waarover onder kunstenaars in heel Europa
al sinds het Franse symbolisme werd getheoretiseerd.
Daarom werd het grif gelezen én gebruikt als inspiratiebron
voor nieuwe artistieke experimenten.

Het geestelijke in de kunstgaat over de werkelijkheid achter
de zichtbare werkelijkheid. Over de verborgen verbin-
ding tussen zintuiglijke ervaringen. Aan de hand van de
beschrijving van vormen en kleuren, verduidelijkt met
schetsen en grafiek, probeert Kandinsky te verklaren hoe
deze inwerken op het menselijk gemoed. De kunstenaar
moet, gedreven door ‘innerlijke noodzakelijkheid’, de ver-
borgen krachten van die beeldelementen tot leven wekken.
Kandinsky liet zich vooral inspireren door de muziek en
ontleende daaraan nieuwe benamingen voor een kunst-
werk: impressie, improvisatie en compositie. Daarmee
benadrukte hij dat de kern van alle goede kunst abstract
was, net zo abstract als de muziek.

Voor een recensie-exemplaar, interviewaanvragen of beeldmateriaal
kunt u contact opnemen met Kasper Bockweg, promotie@vantilt.nl,

024 -32978 63
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OVER DE AUTEUR
Wassily Kandinsky (1866-1944) was
een Russisch-Franse schilder die een
centrale rol speelde in de ontwikke-
ling van de abstracte kunst aan het
begin van de twintigste eeuw, zowel
watbetreft de vorm als de filosofische
inbedding.
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