
Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid
zoeken, los van enig vooroordeel. De islam vormt daarop 
geen uitzondering. Denkers als Avicenna, Ghazali en 
Averroës, en recenter Afghani, Abdel Raziq en Iqbal, namen 
tal van filosofische kwesties onder handen. Souleymane Ba-
chir Diagne pleit in Filosoferen in de islam? voor een dialoog 
tussen de islam en het moderne denken. De auteur reflec-
teert bovendien op de openheid van de islam voor de actuele 
en toekomstige politieke uitdagingen in de wereld.

In een tijd waarin de conflicten tussen de (radicale) islam
en de rest van de wereld toenemen en steeds grotere groepen
zich beroepen op eigen waarden en eigen cultuur, doet dit 
boek juist een krachtige oproep tot dialoog en schetst de 
auteur een verhaal van hoop en rede.

Souleymane Bachir Diagne schreef speciaal voor deze Ne-
derlandse uitgave een nieuwe inleiding.
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