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Diep uit het oor is een uitvloeisel van zeven jaar interspiri-
tuele stilteretraites in Nederland en Vlaanderen. Het boekje 
bevat vier essays over taal, stilte en compassie en besluit 
met de spelregels van het ‘Gesprek vanuit de stilte’ en de 
‘Contemplatieve dialoog’. De titel van het boekje is ont-
leend aan een gedicht van Antjie Krog, een van de moderne 
dichters wier poëzie centraal stond in een van de retraites 
van het Open klooster. 

Een belangrijke boodschap van het boekje is dat niet of niet 
per se religieuze poëzie een retraite kan dragen. Een deel 
van de moderne poëzie is meditatief van aard, ze draait 
om staten van inkeer en passiviteit die twintigste-eeuwse 
dichters zo vaak en zo goed hebben beschreven dat ze 
onder poëzielezers tot een breed herkende ervaring zijn 
geworden. Een ervaring die zinvol is in zichzelf en een 
saamhorigheid kweekt waartoe religies met hun buiten-
sluitingsmechanismen vaak niet in staat zijn. 

Met respect voor monarchale tradities in Oost en West is 
het Open klooster is een ‘pop up’ versie van moderne spiri-
tualiteit. Niet verbonden aan een kerk of sangha, geen vaste 
retraitelocaties, geen formele rechtspersoon. De retraites 
van het Open klooster zijn mede geïnspireerd door de hap-
penings uit de jaren zestig en zeventig. 

over jan oegema

Jan Oegema (1963) is essayist en 
publiceerde onder meer De stille 
stem. Niet-weten als levenshouding 
en Lichaamsziel. Een retraite in rouw. 
Hij begon het Open klooster in 2010, 
samen met slavist en zenleraar Ton 
Lathouwers en kunstenares Louise 
Kleinherenbrink.   

Voor een recensie-exemplaar, interviewaanvragen of beeldmateriaal 
kunt u contact opnemen met Margreet Holterman,   
margreetholterman@gmail.com, 06-53705053.

Uniek experiment:  

niet-religieuze poëzie als integraal onderdeel van retraites 
‘Diep uit het oor’ van Jan Oegema verschijnt op 13 oktober 
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