Boekinformatie

Catharina Halkes ‘Ik verwacht iets groots’
Levenswerk van een feministisch theologe 1920-2011

‘Kerkmoeder’ werd Catharina Halkes genoemd. Interna-
tionaal haalde ze het nieuws omdat ze de paus niet mocht
toespreken. Helemaal waar was dat niet, maar het publici-
taire effect beviel haar wel. Al jong nam ze geen genoegen
met beperkingen voor vrouwen in kerk en samenleving.
Ze mobiliseerde andere vrouwen om daar tegenin te gaan.
Haar strijdterrein was dat van geloof en theologie. Gedreven
door een visioen van gelijkwaardigheid eiste ze een andere
spirituele gemeenschap. Inhakend op achtereenvolgende
vernieuwingsbewegingen van haar tijd sprak ze een groot
publiek aan. Duizenden generatiegenoten bewonderden
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haar. Ze gold als een boegbeeld omdat ze zich durfde uit te

spreken. In academische kring behoorde ze tot de weinige
vrouwelijke professoren.
Eenduidig was ze allerminst: keurig en radicaal, een ge-
soigneerde dame die sigaren rookte, een neerlandica die als
feministisch theologe naam maakte, een hoogleraar die geen
proefschrift had geschreven, en een echtgenote en moeder MEER INFORMATIE
met daarnaast een compleet ander leven. 604 pagina’s | paperback
: ISBN 978 94 6004 264 5 | prijs €29,95
OVER DE AUTEURS :
Annelies van Heijst is emeritus hoogleraar op het gebied van ~ : Verschijningsdatum: 24 maart 2016
zorg in heden en verleden aan de Universiteit van Tilburg. :
Ze schreef onder meer Menslievende zorg (2005) en de
overzichtsstudie van alle zustercongregaties in Nederland,
samen met Marjet Derks en Marit Monteiro, Ex Caritate
(2010). Bij Vantilt verscheen van haar (met Dolly
Verhoeven) Zusters van 't Ketrientje (2013).

Marjet Derks is universitair docent cultuurgeschiedenis aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Een publicatie van haar
hand is Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern
in de jaren twintig en dertig (2007). Bij Vantilt verscheen van
haar (met Remco Ensel, Martijn Eickhoff en Floris Meens)
What’s Left Behind: The Lieux de Mémoire of Europe beyond

Europe (2015).
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